
Slotgebed   
Moeder Maria,  

mijn eigen moeder heeft mij van u verteld  

toen ik een kind was.  

Ik weet dat Gij een bron zijt van liefde  

en dat Gij luistert naar miljoenen mensen   

die U aanroepen.  

  

Als ik naar U kijk, gaat er een warmte  

vanuit alsof Gij zeggen wilt:  

'Zeg maar wat je op je hart hebt   

en ik zal je bijstaan'.  

Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,  

altijd en overal, laat ons niet alleen. Amen. 
 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 
 

Zegen en zending 

 

Proficiat aan alle mama's!! 
 

 

Een bloemetje voor … 

tvv de gezinsuitstap van Welzijnsschakel Tereken  

 

Ter herinnering: 

 

Maandag 20u: Tereken Overleg-t 

 

Donderdag 10u30: Viering tgv Hemelvaart 

 

Zaterdag 20u30: Concert scouts 

Lied  

Breng ons waar er in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw geest doorheen de kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 
 

Welkom aan de mama’s 

 

 

 

 

 

 

Woordje door de Landelijke Gilde 

 

 

Bidden om nabijheid 

God, 

via mensen wilt Gij uw Geest laten werken. 

Voor de keren dat wij het werk  

van de Geest blokkeerden, vragen wij U: 

 
 

6e paaszondag a- jaar  

14 mei 2023 

Eucharistieviering 

Ik zend u een helper  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heer, 

Gij hebt onze handen nodig  

om iemand aan te raken. 

Voor de keren dat onze handen iemand  

pijn deden in plaats van goed, vragen wij U: 

Heer, God, wij willen vragen help ons…. 
 
Christus, 

Gij hebt onze mond nodig om  

uw Woord uit te dragen. 

Voor de keren dat onze woorden  

iemand kwetsten 

in plaats van te bemoedigen en te bevestigen, 

vragen wij U: 

Heer, God, wij willen vragen help ons…. 
 
Heer, 

Gij hebt onze ogen nodig om iemand  

vriendelijk aan te kijken. 

Voor de keren dat onze blik iemand  

de grond inboorde 

in plaats van hem of haar op te beuren, 

vragen wij: 

Heer, God, wij willen vragen help ons…. 
 
God wees ons genadig. 

Dat Uw goedheid onze tekorten uitwist, 

dat Uw liefde ons nabij mag blijven 

en ons leiden tot een nieuw  

en een eeuwig leven. Amen. 

 

Lofprijzing  

God schiep de mens  

naar zijn beeld en gelijkenis, 

zodat wij Hem in de ander  

kunnen herkennen. 

Eren wij Hem in de naaste 

door elkaar lief te hebben, 

zoals Hij van ons houdt. 

Eren wij God 

door op te komen voor wie snakt 

naar een vreedzaam en menswaardig bestaan. 

 

 

 

 

Onze Vader 

Onze Vader die in mensen leeft, 

moge in ons leven  

uw naam geheiligd worden. 

Moge in ons samenzijn  

uw Rijk zichtbaar worden. 

Moge in onze dagelijkse inzet  

uw wil gebeuren als een teken en een oproep  

voor mensen op aarde. 

Maak ons voor elkaar en voor de wereld 

tot leven gevend brood, 

tot krachtig voedsel  

van vriendschap en vertrouwen, 

van perspectief en hoop. 

Maak ons, over fouten en tekorten heen, 

tot mensen van vergeving en vrede, 

zoals Gij het zijt voor ons. 

Maak ons vrij van angst 

en van alles wat denken en doen verlamt, 

en laat ons niet verzinken 

in de bekoring van de middelmatigheid. 

Maar wees voor ons de kracht  

en de uitdaging om ten volle te leven 

in eeuwigheid en ook vandaag. Amen. 

 

Vredewens  

 

Communie 

 

 
Lichtpuntje van de week 
Junia-prijs 2023 

Met 600 van de 2.521 stemmen 

mocht ik afgelopen dinsdag de Junia prijs  

in ontvangst nemen.  

Een mooie erkenning voor de fijne samenwerking 

die ik met veel mensen mag ervaren. 

Het is een zegen zo gedragen te worden,  

zovele jaren lang 

 

Dank je wel aan allen die me,  

op welke wijze ook, telkens weer steunen!! 

zie ook: 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/tweede-

juniaprijs-gaat-naar-lieve-van-driessen-en-ilse-van-gorp?

microsite=366  

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/tweede-juniaprijs-gaat-naar-lieve-van-driessen-en-ilse-van-gorp?microsite=366
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/tweede-juniaprijs-gaat-naar-lieve-van-driessen-en-ilse-van-gorp?microsite=366
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/tweede-juniaprijs-gaat-naar-lieve-van-driessen-en-ilse-van-gorp?microsite=366


Bidden bij brood en wijn van leven 

Hoe moeten wij U danken, Vader,  

voor het geluk dat ons geopenbaard werd 

in Jezus, uw Zoon. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 

aan de kleinen en de eenvoudigen. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij voor ons toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

 

Barmhartige Vader, 

wij danken U voor Jezus Christus, 

die één van ons geworden is. 

 

Na zijn dood 

hebben zijn leerlingen erkend 
dat zijn Geest aanwezig is 

overal waar liefde woont, 

overal waar mensen in elkaar  

durven geloven, 

overal waar mensen vergeving schenken 

en elkaar de hand reiken. 

 

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 

als zij met elkaar dezelfde weg gingen.  

Zij hebben Hem herkend, Vader, 

bij het breken van het brood 

toen zij maaltijd hielden 

om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden. 

 

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd … 

 
Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
Trouw aan Jezus’ Woord, Vader, 

breken wij hier dit Brood 

en danken U voor deze beker. 

Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 

en maken zijn voorbeeld tot het onze. 

Gedenk in uw goedheid allen  

die ons zijn voorgegaan. 

Zij leven in onze gedachten, 

maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 

 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 

Dat deze heilige symbolen 

ons mogen spreken van Jezus’ dood  

die tot leven wekt, 

dat wij mogen openstaan 

voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 

dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 

 

Dan zal er vreugde zijn op aarde, ….. 

Eren wij God, niet alleen in de hoge, 

maar vooral hier op aarde. 

Loven wij God 

door te zorgen voor een hemel op aarde 

voor allen die Hij liefheeft. 

Dan zullen wij samen kunnen zingen: 

Heilig de Heer, 

God en Schepper van deze wereld, 

en zalig alle mensen  

in wie Hij werkelijk leeft, 

in wie Hij welbehagen schept. Amen. 

 

Gebed   

God, 

Gij hebt ons uw Zoon Jezus gezonden 

om ons uw oneindige liefde te tonen. 

Hij heeft ons voorgeleefd 

hoe wij uw liefde ook aan elkaar  

kunnen doorgeven. 

Veel van zijn tijdgenoten, maar ook wij,  

zijn zo geboeid geraakt door Hem, 

dat wij zijn spoor willen volgen, 

al is dat niet altijd gemakkelijk, 

maar met de hulp van uw Geest  

willen we proberen 

uw Boodschap verder uit te dragen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we hoe de christelijke 
verkondiging ook buiten Jeruzalem en Judea 
doordringt. 
In het evangelie belooft Jezus aan zijn leerlingen 
een andere Helper, de heilige Geest. 

 
Eerste lezing  Handelingen 8, 5-8. 14-17  
 

Orgel  
 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Johannes 14, 15-21 

Jezus ik denk aan jou 

Jezus ik spreek over jou 

Jezus ik hou van jou 
 
Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden wij voor allen 

die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk. 

Dat zij, zoals de apostelen en eerste diakens, 

steeds opnieuw getuigenis afleggen 

van de hoop die in Hen leeft. 

Dat zij in hun spreken en handelen, 

Gods goedheid en liefde voor alle mensen 

zichtbaar maken in onze wereld. 

Laat ons bidden in de stilte van ons hart 
dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 



Bidden we voor de vele jongeren 

die in deze paastijd gevormd werden. 

Voor hen die volgende week in deze kerk trouwen 

(…). 

Dat de gave van Gods Geest hen doet leven 

naar het voorbeeld van Jezus Christus. 

Laat ons bidden in de stilte van ons hart 
 

Bidden we voor onszelf en voor alle christenen. 

Dat ook wij durven geloven en vertrouwen 

in de Geest van God die bezielt en kracht geeft 

om teken te worden 

van Gods goedheid en zorg voor mensen. 

Laat ons bidden in de stilte van ons hart 
 

Bidden wij voor hen voor wie in deze viering  

ons gebed wordt gevraagd ( …) 

en voor overleden en van de Landelijk Gilde 

en voor diegene van wie we afscheid  

moesten nemen afgelopen week (…) 

Breng hen een boodschap  

van geloof, hoop en liefde, 

dat hun leven zinvol is geweest in Gods ogen. 

Laat ons bidden in de stilte van ons hart 
 

God, wij weten dat Gij onze Vader zijt. 

Luister naar onze vragen en geef ons  

uw Geest als bemoediger voor onderweg. 

Dat vragen wij U, 

in naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God, de Vader, 

die zijn schepping in onze handen  

heeft gegeven 

om er een woning van te maken  

waarin het goed is om te leven. 
 

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen  

en nu leeft in de harten van de mensen. 

Hij is ons voorbeeld is van liefde  

tot het uiterste. 
 

Wij geloven in Gods Geest, 

die ieder van ons de kracht geeft  

om aan het Rijk van God mee te bouwen. 
 

Wij geloven in een gemeenschap  

waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 

waarin ieder gestalte geeft  

aan de Blijde Boodschap  

door woord en daad. 

Wij geloven dat een mensenleven  

nooit zal eindigen 

en dat we hoopvol mogen uitzien  

naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 

Offerande 
De misdienaars komen graag rond 

voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je indien gewenst,  

storten via je bankapp.  

 

Gebed over de gaven 

Eeuwige God, 

wanneer wij hier brood en wijn  

in handen nemen, moet dat doorwerken  

in ons leven van elke dag. 

Voed ons aan deze tafel. 

Sterk ons met uw gaven, 

opdat wij uw Woord ter harte nemen 

en leven in het licht van uw liefde, 

in de geest van Jezus van Nazareth, 

uw mens-geworden liefde en trouw.  

Amen. 

 

 


